
Wandeling Hellendoorn 16 april 2023 
 
Het was vandaag (zondag 16 April) tijd voor de lente wandeling van het Din-Fonds. Er was al een tijdje gevraagd 
om eens in een ander deel van Nederland te gaan wandelen; Dus deze keer waren we te gast bij manege het ’t 
Oale Spoor in Hellendoorn. Daar werden we ontvangen met koffie en krentenwegge, de lekkernij van de streek. 
Na een welkomstwoord door de voorzitter van Din-Fonds, gingen we samen met zo’n 25 dalmatiërs op pad.  
We hebben een wandeling van een dik uur gemaakt over een kleine en grotere paden in de mooie 
heuvelachtige bossen aan de rand van de Sallandse heuvelrug.  
We hadden het weer helemaal mee: Het begon een beetje fris maar gaandeweg de wandeling ging het 
zonnetje schijnen en bleek dat we de goeie kant van Nederland hadden uitgekozen.  
Deze bossen worden ook veel gebruikt door mountainbikers maar dat heeft de wandeling niet echt in de weg 
gezeten. Mountainbikers vonden het ook wel leuk om zo’n grote groep Dalmaten tegen te komen. 
Doordat we nu in oostelijk Nederland zijn gaan wandelen kwamen we wel weer een hele andere groep 
Dalmatiërs met hun baasjes tegen. Leuk hoor. 
Maar er waren ook mensen uit andere delen van Nederland en zelfs uit België zijn nog mensen komen 
wandelen in Hellendoorn 
Na afloop hebben de meeste nog even genoten van een drankje en een snack en even nagepraat over 
wandeling en belevenissen met hun dalmaat. 
Want dat is zeker: een dalmatiër zorgt altijd voor leven in de brouwerij.  
 


